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DE VAKANTIEGANGERS EN BEGELEIDERS

De vakantiegangers: Jan, Priscilla, Helianthe, Frank, Wilco en Monique




DAG 1: VERTREK NAAR LANDAL SCHATBERG!

Rosemarijn en Maicel waren al vroeg op pad richting Arnhem. We hadden samen afgesproken om 10.00
uur bij de “Buitenplaats” vanwaar we zouden gaan vertrekken naar Landal Schatberg te Sevenum voor
een weekje vakantie met in het weekend het FunPop-festival. Maar voordat we vertrekken moeten er
eerst boodschappen gedaan worden, dus eerst naar de Lidl om daar de rest van de klanten aan de kassa
op te houden omdat we twee volle karren vol hadden geladen en deze door de kassa-mevrouw gescand
moesten worden. Met de bus al halfvol boodschappen zijn we teruggegaan, waar de eerste vakantiegast
(Wilco) al lekker op tijd aanwezig was. De rest volgde niet veel later en dus kon het “proppen” van de
bagage in de bus beginnen. We kregen de deuren nog net dicht en daarna vertrokken we met twee bussen
naar Sevenum. Onderweg nog even een kleine “plaspauze” in de bosjes en toen arriveerden we bij het
huisje, werden de kamers verdeeld en kon iedereen zijn koffers uitpakken.

Ondertussen ruimden Rosemarijn en Maicel de boodschappen op en besloten we dat het vandaag
pannenkoeken-dag ging worden. Terwijl Helianthe en Rosemarijn begonnen met het beslag, schilde
Priscilla de appels en hielp de rest mee met tafeldekken. De spekpannenkoeken werden gebakken door
Maicel en het leek dat de keuken inmiddels “ontploft” was, maar het resultaat was een hoop
pannenkoeken in allerlei smaken: naturel, met spek, met appel en rozijnen en met champignons en prei.
De pannenkoeken waren zo goed gelukt, dat zelfs bewoners van een ander huisje kwamen “buurten” om
ook even mee te snoepen van onze pannenkoeken. Nadat iedereen zich had volgegeten hebben een
aantal vakantiegangers de tafel netjes afgeruimd, de vaatwasser ingeruimd en de pannen afgewassen. De
keuken zag er weer super netjes uit!

Tenslotte hebben we lekker met z’n allen buiten gezeten, zijn sommige nog even wezen “belletje trekken “
bij het buurhuisje en liet Jan zien dat hij een speciaal attribuut heeft meegenomen voor het festival dit
weekend. Hij toverde uit zijn rechterbroekzak een “dirigentstokje” waarmee hij van plan is een “band” te
gaan dirigeren tijdens FunPop. Een mooi vooruitzicht, maar na een vermoeiende dag, was het tijd om ons
bed op te zoeken, want morgen is het weer een nieuwe dag, met nieuwe verhalen.



DAG 2: VENLO, ZWEMMEN EN CHILLEN

Na de eerste nacht in het huisje, was het Rosemarijn die als eerste opgestaan was en lekker in het
zonnetje van een kopje koffie aan het genieten was. Eén voor één werd iedereen wakker met allerlei
verhalen over de afgelopen nacht. Jan wilde eigenlijk wakker blijven, maar Wilco had tegen hem gezegd
dat hij moest gaan slapen. Priscilla en Helianthe hadden ook een plekje gemaakt voor de knuffels en
Maicel viel pas laat in slaap en had een “kort nachtje”. Eerst zijn we lekker met z’n allen gaan ontbijten om
daarna met z’n allen richting Venlo te rijden voor wat kleine boodschappen.

In een overdekt winkelcentrumpje scoorde Priscilla een kaart en later nog een mooie hoed, terwijl Jan
samen met Maicel een mooie puzzel van 200 stukjes had gevonden, die hij zelf heeft afgerekend aan een
hele aardige dame aan de kassa volgens Jan. Ondertussen maakte de groep iets verderop in het
winkelcentrum een heuse “winkeldiefstal” mee van een onbekende vrouw, die met een gestolen
spijkerbroek er vandoor ging. Zo zie je maar weer, het is nooit saai op vakantie. Omdat het erg mooi weer
was, zijnh we op een terrasje gaan zitten waar we onszelf getrakteerd hebben op een heerlijk stuk
aardbeientaart met een drankje.

Nadat we nog wat boodschappen gehaald hadden, is Maicel weer teruggereden naar het bungalowpark
en hebben we gekeken wie er allemaal wilde zwemmen en wie er in het huisje wilde blijven. Maicel ging
samen met Frank, Priscilla en Monique naar het zwembad. Daar werd as eerste de glijbaan getest door
Priscilla en Helianthe, die later ook nog eens naar het buitenbad gingen en naar het pierenbadje voor wat
leuke foto’s. In het binnenbad zwom Frank tegen de stroom in, terwijl Monique en Maicel samen door de

stroomversnelling zwommen.



Ondertussen bleven Rosemarijn, Wilco en Jan achter om samen een spelletje “Mens Erger Je Niet” te
spelen en het eten voor te bereiden en klaar te maken. Vandaag aten we macaroni met gehakt en groente
en het was erg lekker want iedereen had zijn buik vol.

Na het eten ging iedereen een beetje zijn eigen weg. Monique ging lekker tekenen, sommigen gingen
contact zoeken met de vakantiegangers uit andere huisjes en Maicel, Wilco en Jan zette een muziekje op
(de verzoekjes van Jan) om lekker mee te zingen en te dansen in de achtertuin. Later zijn Wilco en Maicel
nog een avondwandeling gaan maken, terwijl Jan weer verder ging met z’n puzzel. Het was een geslaagde
eerste hele dag van de vakantie.....op naar morgen!




DAG 3: OP EN NABIJ HET PARK......

Vandaag scheen de zon al vroeg vanochtend en waren de eersten al vroeg wakker. Jan had heel zachtjes
al koffie gezet zelf en de tafel gedekt, zodat hij daarna eerst weer lekker zijn puzzel verder kon afmaken.
Rosemarijn, Priscilla, Helianthe en Maicel kwamen daarna beneden en de rest sliep wat langer door. Het
was een rustig ochtendritueel en tijdens het ontbijt werden de plannen (en reserveringen) voor vandaag
gemaakt. De dames gingen zwemmen, de heren en Monique bleven achter in het huisje. Wilco en
Monique besloten om samen even een wandeling te maken, terwijl de anderen in het huisje bleven om te
“chillen”. Maicel maakte ondertussen de reserveringen om in de middag te gaan “American
midgetgolfen” en na afloop met z’n allen te eten bij ABC Sevenum, een all-you-can-eat-restaurant.
Voordat we gingen hebben Maicel, Wilco en Monique nog een potje “Mens-Erger-Je-Niet” gespeeld,
waarbij Maicel er steeds afgegooid werd door Monique en Wilco op het moment dat hij dacht te gaan
winnen. Uiteindelijk werd Monique de grote winnares en hadden beide heren het nakijken.

In de middag hebben we nog eerst samen wat fruit gegeten en lekker buiten in de zon gezeten, alvorens
we met de bus naar het Fun en Entertainment Centre gingen voor een potje “American Golf”. In twee team
gingen we de strijd aan met elkaar op 18 holes met allemaal een Amerikaans thema. O.a. holes in het
thema Amerikaanse sport, Las Vegas, hamburger en donuts en zelfs the King “Elvis Presley” kwamen we
tegen. Na een rondje golf hadden we nog best wat tijd over voordat we gingen eten, dus hebben we eerst
een drankje gedaan en toen nog wat spelletjes gespeeld. De airhockey, het poolbiljart, het voetbalspel en
het basketbalspel waren de favoriet waarbij Frank het record van 54 punten nog evenaarde!!




Om half zes kwam ook de andere groep aan, waarmee we hadden afgesproken en de gastheer wees ons
de tafels voor 16 personen bij elkaar aan. Hij legde uit dat we alles mochten eten en drinken en daarna
konden we....aanvalluh!!

Er werd heerlijk gesmuld van sushi, pizza, salades, Amerikaans vlees, vis, patatjes, hamburgers, wraps en
noem het maar op. Uiteraard viel in de laatste drie kwartier ook het toetjesbuffet ten prooi aan de
Tendensgroep..... alle buikjes werden rond gegeten en met volle buik gingen een gedeelte terug naar de
huisjes met de bus en een ander gedeelte van de groep koos ervoor om sportief terug te wandelen (om
wat kilootjes eraf te trainen weer?). Eenmaal thuis was het uitbuiken geblazen en zochten diverse
vakantiegangers uit verschillende huisjes elkaar op om alvast plannen te maken voor FunPop. Hier gaan
we nog een spelletje doen of even een puzzel leggen en dan op tijd naar bed. Morgen staat een dagje uit
naar Toverland op het programma.




DAG 4: TOVERLAND MET EEN MUZIKALE AFSLUITING

ledereen was op tijd wakker en zat fris gedoucht aan de ontbijttafel, want het zou een drukke dag gaan
worden. Vandaag stond een bezoekje aan “Toverland” op het programma. Dit pretpark is maar 10
minuten rijden met de bus en dus stonden we iets voor 10.00 uur aan de kassa om kaartjes te kopen en
een rolstoel te regelen voor Jan, zodat hij niet de hele dag hoefde te lopen. Eenmaal binnen in het park zijn
we met z’n allen naar het overdekte gedeelte gelopen, omdat het in de ochtend nog best wel frisjes was
buiten. Om even een plan te maken wat we allemaal gaan doen vandaag, zijn we eerst op een terrasje
gaan zitten voor een drankje ( 0.a. een Latte Ruby Marshmallow Coffee....wat een luxe!) met een stuk
appeltaart of red velvet taart.

De vakantiegangers zijn bijna niet te houden, dus besluiten Priscilla en Helianthe om alvast naar de
boomstam-wildwaterbaan te gaan, terwijl Monique en Maicel naar het dynamische reuzenrad gingen om
daar de hoogte in te gaan. Frank ging een spelletje “Basketball” spelen, zijn favoriete spelletje als hij deze
ziet. Ook Wilco wilde graag met Maicel in het reuzenrad, al vond hij het wel spannend in het begin. Daarna
zijn we naar buiten gegaan, want om 12.00 uur begon de show van “Morrel en Toos” die op zoek gingen
naar een echte schat. De vakantiegangers zongen en klapten supergoed mee en na afloop van de show
moesten we even wachten, maar toen kwamen “Morrel en Toos” nog even kennismaken met de groep,
konden we ze een handje of knuffel geven en mochten we op de foto met ze.



Om 13.00 uur begon de volgende show ( Aqua Bellatores) over een tovenaar die de baas wilde worden
over “Port Laguna”, maar gelukkig liep het verhaal goed af. Priscilla, Helianthe en Frank hadden stoer een
plekje gezocht in de “Splashzone” en Maicel dacht dat het wel veilig was, dus ging hij ernaast zitten. En
wat gebeurde er? Niemand werd nat, behalve Maicel. Daarna zijn we het park buiten in gegaan en hebben
de stoere meiden ( Priscilla, Rosemarijn en Monique) in diverse achtbanen gezeten nog. Terwijl Jan en
Maicel op de spullen pasten, ging de rest van de groep nog in de wildwaterbaan met ronde bootjes,
waarbij bijna iedereen wel natte voeten kreeg. Ook hebben we nog met de hele groep (met uitzondering
van Priscilla, want die wilde in een hele snelle en hoge achtbaan!) een boottocht gemaakt langs de wereld
van tovenaar “Merlijn”. Op de terugweg naar de uitgang hebben we nog even ene laatste attractie
meegepakt, namelijk de “ronddraaiende theekopjes”. Nog even langs de souvenirshop en toen weer met
de bus terug naar het huisje om daar te eten (Nasi a la Rosemarijn).




Even uitbuiken daarna en toen weer de bus in, want we hadden een muzikale afsluiting van de dag, waar
Jan zich al de hele dag op verheugde. De drie vakantiegroepen waren uitgenodigd om een repetitie-avond
bij te wonen van “Boerenkapel De Turvers” uit Heusden. Wat een feest werd het daar! Jan werd speciaal
aangekondigd, want hij mocht het orkest dirigeren (en heeft dat de hele avond ook gedaan) en later
mochten diverse vakantiegangers ook zelf meespelen op een instrument met het orkest. De anderen
liepen een kleine polonaise of roeiden op de grond (op het nummer “De Woonboot”) en deden
enthousiast mee met de rest. Het was een geslaagde avond en het was nog lang onrustig in het dorpje
“Heusden”.




DAG 5: EEN RUSTIGE AANLOOP NAAR DE DISCO-AVOND OP FUNPOP

Vandaag is het vrijdag, de eerste dag van FunPop die om 19.00 uur wordt afgetrapt met een disco-avond.
Maar voordat het zover is hebben we besloten om het rustig aan te doen vandaag, omdat het een late
avond zal worden voor de vakantiegangers. Eerst gezamenlijk een ontbijt aan tafel gegeten en tijdens het
ontbijt de plannen voor de dag gemaakt. Er moeten nog wat boodschappen gehaald worden, Jan wil nog
een kadootje voor de hond van een begeleider kopen en Wilco wil nog een kaartje kopen om naar het
thuisfront te sturen. De rest hoeft er niet zo nodig uit en besluit om lekker een spelletje te spelen in het
huisje of even lekker te chillen.

Maicel is met Monique, Jan en Wilco met de bus naar Venlo gegaan om daar eerst een kaartje te gaan
kopen bij de Primera. Daarna zijn we naar de Trekpleister gegaan om nog maar een nieuwe puzzel voor Jan
te kopen. Daarna door naar de Albert Heijn voor wat boodschappen voor de rest van het weekend en
tenslotte vonden we daar ook heerlijke honden-snacks als kadootje voor een hond. Daarna lekker terug
naar het bungalowpark, waar Maicel een klein slaapje ging doen, want hij was erg moe, er nog meer potjes
Mens-Erger-Je-Niet werden gespeeld en aan het eind van de middag Helianthe en Rosemarijn druk waren
met de voorbereiding en het maken van het avondeten. Dit keer aten we heerlijke lasagne.




Na het eten was het tijd om ons klaar te maken voor de disco-avond van Funpop. Het feestterrein ligt in
het plaatsje Horst en is ongeveer 25 minuten rijden vanaf het bungalowpark. Eenmaal de bus geparkeerd
daar gingen we naar de feesttent waar het feest kon beginnen. Er werd volop feestmuziek gedraaid door
de DJ’s en ook enkele verzoeknummers van Jan kwamen voorbij. Jan was vooral druk met het “dirigeren”
van de DJ’s, terwijl de rest druk aan het dansen was en de polonaise meeliep. Het was een groot feest en
dat feest werd nog groter toen niet 1, maar zelfs 2 keer een echte artiest kwam optreden, namelijk zanger
Thomas Oudshoorn die de zaal op zijn kop zette. Om 22.15 uur was het dan toch echt wel tijd om terug te
gaan, want morgen staat de eerste echte volle dag FunPop op het programma met veel artiesten,
waaronder het idool van Priscilla, ene meneer J. Smit uit Volendam.




DAG 6: FUNPOP ZATERDAG

Deze dag staat volledig in het teken van FunPop, het festival waarvoor de vakantiegangers deze reis
geboekt hebben. Dat betekent voor de meeste vroeg opstaan om zich voor te bereiden op deze dag. De
eerste waren al om half zeven wakker en konden niet wachten om al naar het festival te gaan. De
weersverwachtingen waren helaas niet zo best, dus goed aankleden en regenkleding mee. Met de
anderen groepen hadden we om 10.00 uur afgesproken om daar te zijn, omdat we de partytent van
Tendens moesten opzetten als herkenbaar verzamelpunt op het terrein. Aangekomen op het feestterrein
was het al een stuk drukker dan gisterenavond en bij binnenkomst stonden er clowns en twee
dweilorkesten om ons welkom te heten bij FunPop 2025. De dweilorkesten waren natuurlijk het sein voor
Jan om zijn dirigeerstok te pakken en de show meteen te stelen door de orkesten te dirigeren. Dit hield hij
vol totdat de dweilorkesten zelf uitgespeeld waren zo’n 1,5 uur later. Eenmaal de partytent opgezet gingen
de meeste al naar het podium waar het festival muzikaal geopend werd.

S
‘mﬁ'
g de sterren van de
ing de bloemen ult de w

Om 12.00 uur was het tijd voor de eerste echte artiest, namelijk Yes-R die de menigte al in beweging kreeg
met zijn liedjes. Ondertussen werd het steeds drukker op het terrein en kon iedereen deelnemen aan
allerlei activiteiten of het bezoeken van het hoofdpodium, waar tussen de artiesten door DJ Harrald het
publiek vermaakte met allerlei muziek. Na het optreden van Yes-R, was het de beurt aan Robert van
Hemert (bekend van het nummer Zoet, Zout, Zuur). Enkele vakantiegangers bleven bij het podium, maar
Monique ging samen met Rosemarijn naar de snoezelruimte waar je heerlijk even kan ontspannen en even
uit de drukte bent. Jan wilde graag nog geschminkt worden en koos ervoor om de rest van de dag als hond
door te gaan (incl. geblaf en gegrom soms). Ook werden er nog de nodige souvenirs gekocht als
herinnering aan FunPop. Jan kocht een gaaf t-shirt, Monique kocht 0.a. een mooie nieuwe bucket-hat en
Wilco koos voor een FunPop-portemonnee.




Ondertussen begon het wel steeds iets harder te regenen, maar dat was geen reden om niet te feesten,
want om 14.00 uur was het de beurt aan de favoriet van vele vakantiegangers, maar vooral die van
Priscilla. Gehuld in een speciaal Jan Smit-shirt, Jan Smit-sjaal en een speciale boodschap voor Jan Smit
op een kartonnen bord stond ze vooraan en maakte Jan Smit er een feest van ruim 30 minuten, waarbij
iedereen uit volle borst zijn hits meezong. Na het optreden besloten de weergoden om de kraan boven nog
iets verder open te draaien en viel de regen nog iets harder naar beneden. De poncho’s moesten aan en
de echte die-hards bleven bij het muziekpodium staan feesten, terwijl het andere gedeelte vooral onder
de partytent aan het schuilen was. Frank en Maicel vonden dat het wel tijd werd om een lekkere warme
snack in de vorm van een (of twee) frikandelletje(s) met mayonaise. Vanuit de partytent konden wij de
volgende artiesten ook goed horen. Eerst de band “PopGunnn” gevolgd door Frans Duits. De slotact van
de dag begon om 17.30 uur en was gereserveerd voor de zoon van Frans Bauer, namelijk Chris Bauer, die
zijn broer Frans Bauer junior had meegenomen als DJ. Een aantal festivalgangers was al naar huis gegaan,
maar die hebben dus de afsluitende act gemist en dit was echt een feestje voor degene die gebleven
waren. Nog een keer ging het publiek los tijdens het optreden en daarna was het echt tijd om huiswaarts
te gaan. Op de terugweg zijn we even wezen uiteten in het overdekte gedeelte van het park , waar we
allemaal patat met een snack hebben genomen en een ijsje na als toetje. De rest van de avond hebben we
in het huisje doorgebracht met verhalen over de dag, een spelletje en Maicel die de administratie ven
moest bijwerken en verder ging met het reisverslag. Vandaag op tijd naar bed, want morgen wacht weer
een volle dag FunPop met allemaal weer nieuwe artiesten en hopelijk iets minder regen.




DAG 7: FUNPOP ZONDAG

Vandaag dag twee van FunPop. Bij het opstaan en het dekken van de ontbijttafel regende het buiten en
daarom keken we even naar de weersverwachtingen op de telefoon. Het leek rond 11.00 uur wel droger te
worden en de verwachtingen zagen er beter uit dan het weer van gisteren. Om 10.45 uur kwamen aan op
FunPop, net op tijd voor de ZDF-Superstars die met Duitstalige liedjes de dag mocht aftrappen.
Ondertussen zocht Jan uiteraard de dweilorkesten op die er waren om deze van een “dirigent” te voorzien.
In zijn ene hand de dirigentstok en in de andere hand een kopje koffie deed hij het weer erg goed.

Om 12.00 zou de favoriet van Maicel gaan optreden en dus ging hij vooraan staan met o.a. Frank, Priscilla,
Damian, Emma en Helianthe en de spanning steeg. Precies op tijd kwam ze het podium op.... Monique
Smit die het hart van o.a. Maicel wel even harder liet kloppen. Er werden mooie foto’s en filmpjes gemaakt
van dit optreden en de sfeer zat er meteen goed in. En alsof het niet genoeg was, verschenen er om 13.00
uur nog drie mooie dames het podium, waarbij de oogjes van Frank ook gingen twinkelen. De band K3-Alle
Kleuren trad op met natuurlijk 3 mooie zangeressen die de hits van K3 zongen en natuurlijk was dit een
feest vooriedereen. Het hele publiek kende de hits natuurlijk en zong uit volle alle liedjes mee. Wat een
feest weer vandaag en ook het weer hielp mee.




Vanaf 12.00 uur ging het zonnetje lekker schijnen en was het de rest van de dag heerlijk festivalweer.
Tussen de optredens door was er tijd voor een broodje en drankje en op deze dag kregen de
vakantiegangers ook nog een lekker frietje te eten tussendoor. Vanaf 14.30 stonden er nog 3 optredens
gepland, te beginnen met Sven Versteeg die natuurlijk een enorme hit heeft met het lied “Blikkendag”
waarmee hij begon en ook weer eindigde. Vlak daarna was het de beurt aan Mart Hoogkamer die een
heerlijk optreden gaf, waarbij hij diverse keren het podium afging en langs het publiek ging om handjes en
handtekeningen uit te delen en natuurlijk werden er ook selfies gemaakt. Priscilla had het geluk dat Mart
naast haar kwam staan en samen met Mart aan de ene kant en o.a. Frank en Helianthe aan de andere
kant hebben ze een hele mooie foto gemaakt met de camera van Priscilla. Het moment werd ook nog

eens gefilmd door de cameraploeg van FunPop en kwam op het grote videoscherm waar alle FunPoppers
ze konden zien.
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De slotact was voor Diggy Dex en die haalde een jongen op het podium die heel goed kon “beatboxen” en
later nog twee mensen uit het publiek om zijn hit “Ode aan het Leven” mee te zingen. En toen was het
alweer 17.00 uur en dat betekende het einde van FunPop 2025. Met z’n allen de bus in en weer terug naar
“De Schatberg” waar we lekker met z’n allen zijn uit eten. Pizza’s met een drankje en een soft ijsje als
toetje. Het was weer smullen! Daarna naar het huisje om op te frissen en de tassen/koffers alvast een
beetje in te pakken, zodat niet alles morgenvroeg gedaan hoeft te worden op het laatste moment. De
laatste avond stond verder in het teken van muziek luisteren, puzzelen en een laatste potje “Mens-Erger-
Je-Niet”. Morgen is het de dag van de terugreis naar “De Buitenplaats”.

DAG 8: WEER NAAR HUIS....

Vroeg opstaan, de spullen inpakken, bus inladen en na een ontbijtje zijn we om 10.00 uur weer vetrokken
naar “De Buitenplaats” te Arnhem, waar familie, vrienden en begeleiders de vakantiegangers weer
kwamen ophalen. Er werd afscheid genomen en toen zat deze vakantie erop!

Namens Rosemarijn en mijzelf wil ik jullie allemaal bedanken voor een geweldige reis naar FunPop. We
hebben genoten van jullie enthousiasme en behulpzaamheid, maar vooral om wie jullie stuk-voor-stuk
zijn. Jullie zijn allemaal kanjers!

Dikke knuffels van Rosemarijn en Maicel



